


Maria van Heeswijk

Bijna hetzelfde: daartoe behoort de eeuwenoude
traditie van de beeldende kunst om verhalen te vertel-
len; ook hoort ertoe de sinds een eeuw zo aangetasjg
traditie van de figuratie; en ook hoort ertoe de traqme
van de nu eens naieve dan weer sophisticated traditie
van de slechts half geslaagde natuurgetrouwheid in de
figuratie.
Maria van Heeswijk zingt de Heer een nieuw lied op
een oud orgel. Haar ingrediénten zijn om de hoek te
krijg, toch voert zij daarmee een eigen keuken. Haar
eigen wereld is die van de minnares, de moeder, de
vrouw die vragen stelt als waarmee twee en een half
millennium geleden westerse wetenschap en wijsbe-
geerte begonnen. Ondanks het aanvankelijk clichéma-
tig uitzicht toont haar werk bij nadere beschouwing
nauwelijks herinnering van wereldgeschiedenis en
eeuwen cultuur. Bij haar werk begint geschiedenis en
Cultuur als voor het eerst. Door geen ironie uitgehold
ﬁ;g\?voéngier; S-CZE_SB vgr'lqamd De velden en wegen zijn
sen nog norrm)-déscr' gtezlc i gewqden s
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voorbij te snel| orgens en avonden elkaar dreigen
| te sne en is volop begin van leed en gelyk — de
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driet en slaat daarbij Versg?a'tdvan heelal tot meisjesver-
ditlange traject niet oyer HEI °1e andere stations op
de details js onthutseng. aar aandacht yoor alles en
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onderwerp wordt verhandeld. Wat gebeurt, is dat de
kijker onverhoeds wordt geconfronteerd met iemand
die brandt van vragen en die ziet alsof niemand tevo-
ren ooit heeft gekeken of gezien.

Zij is haar werk. Haar werk is een hartstochtelijke en
door dringende imaginatie beheerste persoon. Zoals
men bij schriftletters meest niet de schriftletters zelf
ziet, maar de daardoor bedoelde klanken hoort en de
beoogde wereld ziet, zo schijnt haar schrift niet voor
het zien van haar schrift bedoeld — ofschoon dat afzon- |
derlijk gezien mag worden en dan de drager van haar
‘alles’ blijkt - haar uitdrukkelijke bedoeling geldt de
beleving gestalte te geven van een uniek en origineel
levend persoon en haar wereld. i

Lambert Tegenbosch
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Spaanse danseres
2002

30x24 cm
Olieverf op doek
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Olieverf op doek



Nachtmarkt Tain I'Hermitage Il (drieluik)
2010

24 x40 cm
Olieverf op doek
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Vrouw met os bij volle Mmaan

1995
65 x50 cm
Olieverf op doek
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Pany Arte,ﬁ Buenos Aires, Argentinié

Maria van Heeswijk

www.mariavanheeswijk.nl
www.janvanhoofgalerie.nl

Autodidact
Tentoonstellingen (selectie)

Licht aan de Zee, Galerie Theobalds Boothuisje, Oostende
ArtAntique, Jan van Hoof Galerie, ‘s Hertogenbosch
Ladenkastproject, Galerie Phoebus, Rotterdam

Jan van Hoof Galerie, ‘s Hertogenbosch
Realisme, Amsterdam

De Nederlandsche Cacaofabriek, Helmond
Jan van Hoof Galerie, ‘s Hertogenbosch
Galerie Wed, Utrecht

De Overslag, Eindhoven

Galerie Peninsula, Eindhoven

Jan van Hoof Galerie, de Annex, Roosendaal
Galerie Le Moulin, Bram (Frankrijk)

KunstRai, Amsterdam
Art Twente, Hengelo
Jan van Hoof Galerie, 's Hertogenbosch

Jan van Hoof Galerie, ‘s Hertogenbosch
KunstRai, Amsterdam
Art Twente, Hengelo

Kunsthandel B. Meijer, Utrecht
Galerie Lambert Tegenbosch, Heusde
Galerie Lambert Tegenbosch, Heusden
Galerie De Kort, Bladel

Sir Harald Art, Venlo

Galerie 't Craentgen, Utrecht |

Galerie 't Craentgen, Utrecht
Galerie Lambert Tegenbosch, Heusden

KunstRai, Amsterdam
Art Twente, Hengelo
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